
 ”VAN DEN HERIK” IN H-I-AMBACHT. 

In “De Kombinatie” van een paar weken geleden wijdde Arie Verhoeven een stukje aan 

Maalderij Van den Herik uit Ambacht. De Van den Herik-en zijn al van oudsher een bekende 

middenstandsfamilie, want naast de maalderij was er ook het transportbedrijf Van den 

Herik. Zo heeft mijn vriend Arie, ook een bekende Ambachter, mij vaak verteld over zijn 

vader en zijn opa, beurtschippers, met bedrijf en woonhuis aan de Havenkade in Ambacht. 

Opa had een beurtschip, met zeil, zonder motor, waarmee hij vrachten vervoerde. Vaak zand 

en grind, waarvoor hij een silo had langs de haven in Ambacht. Daarvandaan leverde hij in 

Ambacht waar een steiger was: tegenover kapsalon Pons maar ook verder de Waal op naar 

Rijsoord. Het was zwaar werk, dat kan niet anders. in de weekenden werd het schip 

afgemeerd in Rotterdam bij het beurtvaartcentrum. Opa liep terug naar huis, naar de 

Havenkade, om het in de nacht van zondag op maandag in omgekeerde richting te doen…. 

Lopen was immers het normaal van die tijd: ik weet het van mijn opa. Die liep rond 1925 ’s 

zomers met mijn vader van Rotterdam naar Dordrecht, maar wel met de raderboot van Fop 

Smit terug, een hele traktatie! Dat was hun vakantie!  

Net na het einde van de oorlog 1940-’45 was er een grote vraag naar bouwmaterialen en 

daar werd direct op ingespeeld met de aanschaf van oudere Amerikaanse en Engelse trucks: 

wat een vooruitgang! Met de invoering van die trucks werden het bedrijf en het bereik 

groter: eerst naar Wallonië en later naar Duitsland, Oostenrijk en Italië. Ook vriend Arie was 

toen chauffeur en hij vertelde altijd met glimmende oogjes over die avontuurlijke tijd: je was 

nog helemaal vrij onderweg, geen rijtijdenbesluit en je kende de wegrestaurants waar de 

heerlijkste gehaktballen werden verkocht! Voor Ambacht is het een behoorlijk groot bedrijf 

geworden met nog steeds een Van den Herik in de leiding. Arie zelf werd van chauffeur 

kantoorman en toen de zaak werd verkocht aan een Rotterdams bedrijf, ging hij mee. Met al 

zijn kennis van het vak heeft hij dat werk tot zijn pensionering gedaan. Maar van Italië en het 

besturen van een motorvoertuig is hij tot zijn overlijden blijven genieten!! 

Ger van der Straaten 

 


