Een “wereldberoemde” Ambachter !
Wie heeft ooit gedacht dat deze kreet echt waar is? Het is waar; ik zal proberen het te verduidelijken.

We beginnen in de 17° eeuw: veel rijke Dordtenaren hebben een zomerhuis in Ambacht, rustig en
het stinkt in de zomer niet zo als in Dordrecht. Zo ook een zeer welgestelde familie met advocaten,
notarissen en militairen. Hun naam was Palm en de Palmhoeve aan de Achterambachtseweg was
hun woonstee. Een van de eigenaren was Francois Abrahamsz. Palm, geboren in 1620,
beroepsmilitair. Hij begon met de rang van “kapiteijn bij het voetvolck” en bij zijn overlijden was hij
“Colonel de Regiment de Marine”. Opgeleid door Admiraal Van Ghent, oprichter en eerste
commandanten van het Korps Mariniers, waarin Palm een grote rol speelt. Na zijn opleiding is hij
o.a. in Dordrecht, Breda, Doesburg en Kopenhagen gelegerd en aan veel gevechten te land en ter zee
heeft hij deelgenomen.

Eind 1665 wordt hij Luitenant-kolonel van het “Regiment de Marine”. Tot dan varen landsoldaten
met de oorlogsschepen. Maar landrotten op zee? Dat geeft problemen: door zeeziekte neemt hun
gevechtswaarde snel af. Marine (zee)soldaten of Mariniers zoals ze nu worden genoemd, moeten
varensgasten zijn. Dat werkt! Eén van de eerste gevechten waar dit corps aan deelneemt, is de
oorlog van 1672 tegen o.a. Engeland. Wie heeft op school niet gehoord van het stukvaren van de
ketting die in Engeland de Thames afsloot? Palm was er bij! Later staat hij zijn mannetje bij de
belegering van Naarden in 1673. Hij raakt daar gewond. Een andere marine commandant en
tijdgenoot is luit-admiraal Van Ghent. Welke Rotterdammer (en Ambachter) kent die naam niet van
de “Van Ghent kazerne”. Palm wordt vaak genoemd bij allerlei veld- en zeeslagen. Uiteindelijk raakt
hij ernstig gewond in de slag bij Seneffe, een dorpje tussen Brussel en Charleroi. Op 14 augustus 1674
sterft hij te Bergen in Belgié. Zijn stoffelijk overschot wordt naar zijn geboortestad Dordrecht
gebracht, waar hij met veel pracht en praal begraven wordt in de Grote Kerk. Pas veel later, in 1974,
is een gedenksteen voor hem opgehangen aan een pilaar in de Grote kerk. Ook nog een Palm is
inwoner van Ambacht geweest: daarover vig. keer meer....
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