De schoenlapper

Als ik door de Dorpstraat fiets, moet ik vaak aan de winkel denken die daar in de bocht was:
Schoenmaker (Adrie) Flach. In mijn herinnering een gezellige, goedlachse man die, naast de reparatie
van je schoenen, altijd voor een praatje klaarstond. En de grote schoen in de etalage kan ik me ook
goed herinneren. Het verhaal ging dat die door “de reus van Rotterdam” gedragen zou zijn.

Onze schoenmakerij Flach

Al vanaf 1856 was er in de Dorpstraat een schoen- en zadelmakerij en Adrie was de 3¢ generatie
Flach. Zijn opa Johannes startte in 1856 de zaak in een schapenschuur in de Dorpstraat. Omdat er
toen nog veel klompen gedragen werden in ons dorp, richtte hij zich vooral op de zadelmakerij.
Paarden waren er hier namelijk genoeg. Vader Jan Leendert volgde zijn vader op en beoefende ook
het vak van schoen- en zadelmaker.

De laatste generatie

In de jaren '60 ging Adrie ook in de Dorpstraat schoenen repareren nadat hij eerst aan de Emmasingel
een schoenenwinkel had gehad. In 1972 werd de zaak in de Dorpstraat ingrijpend verbouwd. Er
kwam een machine die een groot deel van het reparatiewerk aanzienlijk makkelijker maakte.

Behalve de schoenmakerij was er een kleine winkel bij die wel veters, steunzolen en schoenpoets
verkocht, maar geen schoenen of pantoffels. In de wintermaanden als er ijs lag op de Waal kon je er
ook je schaatsen laten slijpen, makkelijk omdat de achterkant van de schoenmakerij aan die Waal lag.
In 1997 hield Adrie het voor gezien en de schoenmakerij in de Dorpstraat werd, na drie generaties
Flach, verleden tijd. De winkel werd omgebouwd tot woonhuis en alleen degenen die het zich
herinneren, weten dat daar in de bocht een schoenwinkel was.

Overdenking

Wat moeten we blij zijn met onze vakmensen, want naast de wegwerpcultuur die sinds de Tweede
Wereldoorlog zijn intrede deed, bestaat er ook een onderhouds- en reparatie-economie. Een
ambachtsman zoals de schoenmaker is daar een treffend voorbeeld van. Het accent in deze economie
ligt niet op de vervanging, maar op de handhaving. Schoenen die nog niet aan hun eind zijn, kunnen
goed gerepareerd worden en de eigenaar kan er nog een hele poos mee vooruit. En wat zit nou
lekkerder dan je oude schoenen?

Meer over deze zaak en andere winkels in ons dorp kunt u lezen in het boekje ‘Graag gedaan’ dat nog
in Den Brommert verkrijgbaar is.
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